Koningsspelen.

Donderdag 20 april hebben wij in samenwerking met kinderdagverblijf de Vuurtoren de
Koningsspelen georganiseerd.

Om half 9 kwamen de kinderen binnen, allemaal mooi in het oranje gekleed. We zijn begonnen met
vrij spelen, even rustig opstarten. Om 09.00 gingen we in de kring en zongen we het goedemorgen
liedje en hebben we besproken wat we allemaal zouden gaan doen vandaag. Rond kwart over 9
kwamen de kinderen van de Vuurtoren binnen, na de begroeting hebben we de jassen aangedaan.
Het was gelukkig heerlijk weer dus we konden lekker naar buiten met zijn allen.

De juffen hadden hier allerlei spelletjes neergezet. Zo hadden we ringgooien, blikgooien, cricket en 4
op een rij. Er stonden ook pionnen waar de kinderen met de fietsen tussendoor konden rijden en er
lag nog wat stoepkrijt om te kleuren.

Genoeg te doen dus, de kinderen hebben zich prima vermaakt.

Na 1,5 uur buiten spelen zijn we met zijn allen naar binnen gegaan om de ochtend af te sluiten met
een doosje rozijntjes en wat drinken. Aan het einde van de ochtend hebben we kinderen van de
Vuurtoren uitgezwaaid.

Het was een super geslaagde en gezellige ochtend de kinderen hebben genoten en leuk samen
gespeeld. We hopen volgend jaar weer samen met de kinderen van de Vuurtoren de Koningsspelen
te beleven.




