
 

 

Zomer 

Het laatste thema van dit schooljaar is Zomer. 

Samen met de kinderen gaan we praten over  

wat zomer is, wat je kunt doen, en ook wat voor kleding  

je draagt. Binnen én buiten zullen we bezig zijn met het thema. Scheuren, 

plakken, zingen, verven, blazen...er komt van alles aan bod. In onze 

leeshoek kunnen de kinderen veel verschillende prentenboeken bekijken of 

samen lezen met de juffen.  

 

Themaboek 

Als themaboek hebben we gekozen: Boer Boris Gaat Naar Zee 

De bibliotheek heeft hier niet alleen het boek, maar ook 

prachtige praatplaten van die we mogen gebruiken. 

 

Het verhaal gaat over Boer Boris die naar zee wil.  

Wat neemt hij allemaal mee? Zijn koffertje zit al snel vol, 

maar gelukkig heeft Boer Boris een trekker... 

Het verhaal is op rijm geschreven en de tekeningen zijn 

prachtig! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Internet 

Op het internet is ook veel leuks voor uw peuter te vinden over de zomer.  

 

 Een vrolijk zomerliedje uit Het Zandkasteel, met de tekst erbij, zodat je samen met je 

peuter kunt zingen: 

klik hier voor dit zomerliedje  

 

 Dit digitale prentenboek gaat over Mejuffrouw Muis die hard aan vakantie toe is: 

klik hier om naar het verhaal te gaan 

 

 Konijn en Konijntje zijn de zon kwijt!  

klik hier om dit korte filmpje te bekijken 

 

 

 

 

 

https://www.kinderliedjes.info/zonnetje-het-zandkasteel/
https://schooltv.nl/video/mejuffrouw-muis-aan-de-costa-del-sol-prentenboek-uit-koekeloere/playlist/127/
https://schooltv.nl/video/konijntjes-en-een-donkere-wolk-waar-is-de-zon-gebleven/#q=zomer

